Bij alle rumoer jezelf horen

Peer Verhoeven

Gelijdelijk bekruipt mensen het gevoel dat met het herstel van economie en

kooplust de vertrouwenscrisis in de westerse wereld verre van opgelost is. Het

komt mij voor dat de mensen door de eeuwen lange aanbidding van het ratio-

nele en materiéle wezenlijke schade aan zichzelf hebben opgelopen. Soms be-
twijfel ik zelfs of zij in deze toestand nog wel in staat zijn over belangrijke le-

vensvragen te oordelen en er menswaardig in te beslissen.

Het menselijk kennen en kunnen
hebben de westerse wereld
vele en grote zegeningen gebracht -

maar tegelijk heeft de mens zich
buiten het grote geheel geplaatst
als degene die observeert,
hanteer- en bruikbaar maakt -

deze vervreemding brengt de mensen
tot vervreemding van elkaar

wat uiteindelijk even onvermijdelijk
leidt tot vervreemding van zichzelf.

Vervreemd

Een gevoel van ‘vervreemding’ heerst in
onze wereld, - het gemis van het besef
van verbondenheid met het leven om ons
heen. We gaan gebukt onder het idee dat
wat wij ik’ noemen een eenzame wees is,
die door een merkwaardig toeval en zon-
der zin op aarde terecht is gekomen.
(Hein Stufkens)

Met het verlies van de Naam van de leven-
de God, is de mens ook zijn eigen naam
kwijt geraakt en - bij gevolg - het doel van
zijn leven, zijn weg in het leven.

(Romano Guardini)

Voor wie durft te kijken, is de crisis van
de westerse wereld - wie ben ik, wat en
waarvoor doe ik ? - nog lang niet voorbij.

Gebed

Niet meer weten wat te doen,

alle houvast verloren;

nergens een toeverlaat te vinden ...
Bid en blijf Vertrouwen.

Niet meer weten wat te doen,
naar wie te luisteren,

wie op hun woord vertrouwen ...
Bid en volg je Geweten.

Niet meer weten wat te doen,
hoe de morgen te begroeten,

de dag te beleven, te rusten in de avond ...

Bid en je Hart zal je het zeggen.
Begroeting

Mensen zijn met handen en voeten
aan aarde en tijd gebonden

en reiken tegelijk

naar hemel en eeuwigheid.

En wanneer ze, vertwijfeld of
verblind, het zoeken staken, dan wordt
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het leven wazig, gaan de mensen dolen
en in paniek van zich afslaan.

Mensen moeten reiken naar
verder, dieper, hoger,

naar Iets en Iemand hen teboven,
willen ze gaande, staande blijven.

Welkom daarom u allen vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.

Welkom

De Bijbel brengt op allerlei manieren
herders ter sprake: de goede

die komt, de slechte die er is

en God de ene ware.

Al is er nog maar amper

ergens een herder te bekennen,

toch blijft de ‘herder’ staan voor de
ingetogen, toegewijde waakzame leider.

En nog meer voor de mens die
zichzelf is, ruimte en stilte zoekt
en daarvan een geharde en tegelijk
wijze, milde mens wordt.

Welkom u allen vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.

Bidden om

Om leiders, niet in de greep

van ideologie of partij;

niet uit op carriére maken,

Op prestatie en reputatie.

Bid om leiders, wijs en dienstbaar.

Om profeten met een visioen

dat spreekt in woord en daad,
bezongen in een lied, beleefd

in onwankelbaar vertrouwen.

Bid om mensen, die zien en doen.

Om mensen die, zonder ophef
hun verantwoordelijkheid nemen,
doen wat gebeuren moet.

Bid om mensen met

'n rechte rug, ’n hart van goud.

Bezinning

Zwijgen zegt vaak meer
dan spreken.

Wie alle antwoorden kent
heeft te weinig vragen.

Wie zegt alles wel te weten
heeft geen weet van het wonder.
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